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Zondagsbrief 
Zondag 13 juli 2025 

Kleur: groen 
 
 

Voorganger: ds. Cor de Beun uit Brugge 

Ouderling van dienst:  Kees Biesheuvel 
Organist:    Jan de Feijter 
Koster:                                 Bart Kindt 

                  Videowall:                    Nelly Mol 
 

Alle diensten zijn te volgen via https://kerkdienstgemist.nl/stations/1146-PKN-Hoek 
Tijdens de diensten worden daarom beeld- en geluidopnamen gemaakt 

 
Omzien naar elkaar 
Voor zover, bij het maken van deze Zondagsbrief bij de kerkenraad bekend, 
verblijft er niemand uit onze gemeente in het ziekenhuis. 
Mevrouw Adrie Francke verblijft tijdelijk in ZorgSaam Bachtendieke, k 212. 
 

We leven mee met allen die ziek zijn en met de mensen om hen heen. 
 

De bloemen gaan deze zondag met een hartelijke groet namens ons allen,  
naar mevrouw Marjo van Leeuwen in Philippine en naar  
mevrouw Bep Machielsen in Hoek 
 
Bij de komende dienst 

Zondag 20 juli, dienst om 10.00 uur waarin ds. Saskia Ketelaar 
hoopt voor te gaan.  
 

De collecte tijdens de dienst is bestemd voor de diaconie. 
 
Bij de uitgang wordt er gecollecteerd voor Kerk & Pastoraat 

 
Komende week 
 

Dinsdag 15 juli: Open Kerk en Middaggebed 
De kerk is op dinsdagmiddag open, tussen 13.00 en 15.00 uur.  
Het Middaggebed vindt plaats om 13.15 uur.  
Er is koffie en thee en tijd voor een gesprek. 
Hoe meer zielen, hoe meer vreugd! 

 

https://kerkdienstgemist.nl/stations/1146-PKN-Hoek
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Orde van dienst 

                                       
Orgelspel  
 

Woord van welkom door de ouderling van dienst  
   

Dienst van de Voorbereiding 
 

De kaars voor de Kinderkring wordt aangestoken  
 
Intochtspsalm:  Psalm 84 
                         Lied 84: 1 en 2                                              (zo mogelijk staande) 
    

Votum en Groet                                                                (daarna gaan allen zitten) 

 
Gebed van toenadering 
 
Zingen:    ‘Toch overwint eens de genade’   
                  Lied 755: 1,2 

 
Gebed om ontferming  
 
Glorialied:   ‘Ere zij aan God de Vader’ 
                          Lied 705: 1 en 2 

 
Inleiding bij dienst - de barmhartige Samaritaan 

 
Dienst van de Schriften 

 

Gebed bij de van het Woord 
 

Kinder-luisterlied:  ‘Jezus kan jou wel begrijpen ‘ 
    Brunstad Christian Church Nederland 
     

De kinderen gaan met het licht van de Paaskaars naar de Kinderkring, 
o.l.v. Dagmar Elve 

 
Evangelie:  Lucas 10: 25 – 37      Lectrice: Ada Dieleman 
      
Zingen:    ’O lieve Heer, geef vrede’ 
    Da pacem, een gebed om vrede 
                 Lied 1009: 1 en 3    

 
Uitleg en Verkondiging    
 

Meditatieve muziek  
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Zingen:    ‘Wie oren om te horen heeft’ 
                 Lied 320: 1, 2 en 3       

 
Tijdens het voorspel van dit lied komen de kinderen terug in de kerk 

 
Dienst van Gaven en Gebeden 

 
Inzameling van de gaven bestemd voor Het Leger des Heils, Terneuzen 
 

 
 
 
 
Gebeden - dankgebed – voorbede – stil gebed 

afgesloten met het ‘Onze Vader’ 
 
Slotlied:    ‘Geef vrede, Heer, geef vrede’ 
                   Lied 1010: 1               (zo mogelijk staande) 

 
Heenzending en zegen   

beantwoord met gezongen ‘Amen’ (Lied 431c) 

 

Inzameling van de gaven bij de uitgang bestemd voor Kerk en Pastoraat  

 
Aansluitend is iedereen van harte welkom 

in de ontmoetingsruimte voor koffie, thee of fris 

 

Mededelingen 
 

Vele handen maken licht werk 
Voor de het koffie- en theeschenken na de dienst zijn we op zoek naar extra  
vrijwilligers. Ben u of ben jij ongeveer om de 6 weken beschikbaar om te  
helpen? Graag! 
Voor vragen of aanmelden: contact via Mieke Verplanken. 
 

Vrijdag 18 juli:  ‘Ik-zou-wel-eens-willen-weten’ 
Vorige keer zijn we afgeweken van ons plan en hebben we ons verdiept in 
‘gebed zonder eind’. Wie interesse heeft in een powerpoint mag het zeggen!  
Nu lezen we verder in het boek Handelingen over het ontstaan van de kerk. 
Samen lezen is gezellig. Bent u nieuwsgierig en wilt u ook eens aanschuiven? 
Van harte welkom!   We beginnen om 19u30. 
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Meedenken 
Het is nog even weg, maar toch is de Werkgroep Liturgie & Eredienst al bezig 
met de voorbereidingen van de Startzondag, 21 september. 
Vind u of jij het leuk om hieraan mee te werken? Bij het nadenken over de 
invulling van de dienst of het middagprogramma, we horen het graag! 
 

Op de zaterdag voorafgaande aan de zondag wordt er een boekenmarkt 
georganiseerd. De opbrengst is bestemd voor ‘Delta voor Colombia’.  
Graag boeken sparen! Nader bericht hierover volgt later. 
 
 
Kerkasiel Kampen 
Op 21 november vorig jaar opende PKN 
gemeente Open Hof in Kampen de deuren 
voor familie Babayants en nog steeds zijn deze 
deuren niet gesloten.  
Na 11 jaar in Nederland stond het gezin op het 
punt uitgezet te worden via detentiecentrum 
Zeist naar Oezbekistan. Een land waar alleen 
de oudste zoon, Aram, nog herinneringen aan 
heeft. Zijn drie jongere zusjes, waarvan de 
jongste twee in Nederland zijn geboren, 
kennen dat land niet. De familie heeft hulp 
gevraagd aan de kerk, die daar niet lang over 
na moest denken.  
 

Inmiddels zijn we bijna 8 maanden verder en 
het kerkasiel blijft doorgaan zolang het gezin 
het vol blijft houden, want het is nogal wat wanneer je 24 op 24 uur het gebouw 
niet kan verlaten. 325 voorgangers, 245 vrijwilligers, 95 muzikanten,  
3 beheerders en 1 schoonmaakmedewerker houden dit kerkasiel gaande. 
Daarnaast zijn er nog een aantal mensen die dagelijks bezig zijn om te lobbyen 
bij de politiek om er voor te zorgen dat de 420 gewortelde kinderen in Nederland 
(kinderen die langer dan 5 jaar in Nederland wonen) een verblijfsvergunning 
krijgen. Kinderen uitzetten die al zo lang in Nederland wonen, zorgt voor 
blijvende ontwikkelingsschade (2018, rijksuniversiteit Groningen). 
 

Ik voel me inmiddels verbonden met de familie Babayants en het kerkasiel in 
Kampen. Sinds december vorig jaar ga ik er gemiddeld twee dagen in de maand 
naar toe en logeer ik daar bij twee lieve mensen die ik daar ontmoet heb, ook 
vrijwilligers. De verbondenheid met iedereen die er komt is groot. Gelovigen en 
niet gelovigen hebben een bijdrage, christenen, moslims, joden en humanisten. 
Er wordt daar slechts 1 taal gesproken, die van medemenselijkheid en liefde.  
Het is een warm baken in een maatschappij die steeds  killer wordt.  
 

Tamar Hoebé 


